Emmy in de sheeuw




Als Emmy wakker wordt, kijkt ze uit het raam.
Alles is wit. “Sneeuw!” roept ze blij.

Ze trekt haar dikke jas aan.

Haar warme laarzen. En haar wanten.

Buiten voelt de sheeuw koud aan haar wangen.
Emmy lacht. Ze maakt een sneeuwbal.

Plof! Nog één.

Samen met papa maakt ze een sniéeuwp@pw%f;




Met een wortel als neus en steentjes als ogen.
Enmmmy glijdt een stukje uit.

Oeps! Dat is schrikken.

Papa helpt haar overeind.

“Gaat het?” vraagt hij. Emmy knikt. “Een beetje
koud,” zegt ze. Met de slee gaan ze naar huis.
Daarna warmt ze zich op.

Met een beker warme chocolademelk. s
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Emmy kijkt nog één keer naar buiten. ok
De sheeuw glinstert.

“Wat een fijne dag,” zegt ze zacht.

En ze kruipt lekker warm tegen mama aa




Welke emoties voelde Emmy vandaag niet?

enthousiast verdriet
blij tevreden
vrolijk geschrokken

Wat voel jij als je in de sneeuw speelt?
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g{l@@\?@@ verstopte sneeuwballen tel jij ?
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